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Kunt u het u voorstellen? Onze samenleving zonder plastic?
In welke vorm of uitvoering en met welk product dan ook?
Of het nu om soeppakken gaat of zakjes met kleine
schroefjes in de klussenzaal of zakken potgrond en
kunstmest. Het kan gewoon niet dat u met een vorm van
plasticgebruik geconfronteerd wordt. Zelfs in mijn
dagelijkse bestaan is dat het geval.

Als de producten van mijn fantasie op de computer hun
definitieve vorm hebben door af te sluiten met
“Augustinus”. Dan druk ik die spinselarijen af op papier en
dat papier berg ik dan weer op in een — u raad het al — plastic
mapje. Ik ontkom er gewoon niet aan, want ik heb die
mapjes van vroegere secretariéle bezigheden nog volop in
voorraad en ik kan er toch moeilijk niets mee doen! Zonde

van de centjes.

Er zijn vele soorten gebruik van plastic. Zo is er ook ‘groot
verbruik’ van deze stof. Een nieuwe zithoek wordt niet meer
in stevig karton bij de toekomstige gebruiker(s) afgeleverd.
Nee de banken zijn in grote vellen plastic gewikkeld omdat
ze dan makkelijker te hanteren zijn bij het verplaatsen en
uitpakken van de bank dan karton. En misschien ook wel
goedkoper. Karton kun je echter via het ‘oud papier’
gemakkelijk kwijt voor hergebruik. VVoor plastic is dat veel
moeilijker.

Veel mensen vragen zich dan af ‘hoe kom ik (op een nette
manier) van die plastic troep af? Dat valt niet altijd mee.
Zeker niet zoals tussen haakjes vermeld staat. Dan blijft er
niets ander over dan dit restproduct op een of andere manier
bij de gemeentelijke stortplaats te deponeren.

Als je beschikt over een gemotoriseerd vervoermiddel
zijnde een auto. Met de fiets of lopend levert dat vaak
problemen op. En dan is er na veel peinzen en piekeren en
het laten draaien van de raderen bij velen maar één
oplossing. In de verborgenheid van het avondlijke of
nachtelijke duister het afval zo goed en compact mogelijk

bij elkaar te binden en dan achterop de bagagedrager van de
fiets of met een karretje van een van de kleinzonen of een
behulpzame buurman, zich met het afval naar een stille
plaats te begeven en het daar stiekem in een mogelijk
aanwezige sloot, greppel, (bouw)afvalcontainer of put te
deponeren.

Als afsluiting van die illegale handeling neem je snel de
kuierlatten uit angst dat je wellicht toch nog betrapt wordt.

En als later het onderwerp van illegale stort in een
(verjaardags)feestje ter sprake komt, dan hevig veront-
waardigd dergelijk gedrag te kapittelen en er je kwaadheid
over uit te spreken. Zoiets dus van als ‘de vos de passie
preekt, boer pas op je kippen’.

In de groentebranche en supermarkten is men er niet vies
van eetwaren te pas en te onpas in plastic te wikkelen of te
verpakken. Je kunt je afvragen wat het nut is om een
komkommer nog eens extra met een plastic jasje te
omhullen. En dat geldt voor heel veel groenten en fruit-
producten. Maar er schijnt verandering in de gedachtegang
van de producenten van deze vitaminerijke producten te
komen. Ik heb recent vernomen dat de “supers” willen
stoppen met het ‘beplasticficeren’ (een woord door me zelf
uitgevonden) van eetwaren. Weer een beetje bewustwording
na het eerder bijna geheel verdwijnen van de plastic tas.

Een volgende vraag is wat je doet met het “kleine plastic
afval”. In veel gezinnen is daar wel een ton of zak voor
beschikbaar, om die, als hij geheel gevuld is, naar de
afvalcontainer in de buurt te brengen en de inhoud daarin te
kieperen. Of dat allemaal volgens de regelen der milieu-
ambtenaren en hun voorschriften verloopt? Daar is sterk aan
te twijfelen. Zeker als ik weer een medeburger met een zak
plastic afval naar de daarvoor bestemde container zie fietsen
of lopen.

De grote menigte van de bevolkers van de Staat der Neder-
landen redeneert: ‘Plastic is Plastic’ en gooit het hele zaakje
in een en dezelfde zak en die weer in een container die door
de gemeentelijke afvalbazen bestemd is tot plasticaf-
valcontainer.

Maar als je de afvalwijzer, die bijna iedereen wel kwijt is,
door leest ben je veel tijd kwijt om erachter te komen of het
plastic dat je net in de zak of ton hebt gedeponeerd wel in
dat verpakkings-middel mag gooien. Want als er aan een
plastic artikel een bepaalde (gevaarlijke) stof is toegevoegd
moet/mag dat product niet via de reguliere plasticafval-
container worden afgevoerd, maar dient dat bij het
‘restafval’ gedeponeerd te worden. En een glazen oven-
schaal mag niet in de glascontainer gedropt worden, omdat




ook daar een bepaalde stof in is verwerkt die ook
‘brandgevaarlijk’ is. Dit allemaal afgezien van de vraag of
die ovenschaal wel in een ondergrondse vergaarbak
geworpen kan gezien de grootte van de inwerpopening. En
dus mag ook die ovenschaal bij het restafval waar
gemakkelijker grote zakken in gedeponeerd kunnen worden.

O ja, een uitgewoonde kunststof tuinstoel willen ze hele-
maal niet bij de container hebben, omdat die niet past in de
containerklep waarin de afvalzak moet worden gestopt om
zo op de ‘grote hoop’ terecht te komen. Maar het is ook niet
de bedoeling dat die tuinstoel dan naast de container gezet
wordt in de verwachting dat ‘de gemeente’ hem toch wel
mee zal nemen. Nee, er wordt van u verwacht dat u zelf de
gang naar de milieustraat maakt en daar het afgedankte
zitmeubel in de daarvoor bestemde container gooit. Dat
eventueel op aanwijzing van de gemeentelijke deskundige,
die in het bezit is van een afvalverwerkings-diploma en u
dan namens B & W kan zeggen in welke container die stoel
moet verdwijnen.

Tenslotte: het is niet de bedoeling dat u niet alleen kunststof
tuinstoelen niet naast de container voor plastic afval depo-
neert. Ook grote glazen flessen en lampenkappen horen
evenmin naast de glascontainer achter gelaten te worden.
Ook daarvoor verwelkomen ze u op de milieustraat graag
persoonlijk om u na storting daarvoor namen b. & w. ‘van
harte te bedanken’ voor uw bijdrage aan het verminderen
van de afvalberg.

Ten slotte nog deze vraag: Wat doet u met het omhulsel en
stokje van een ijslolly, het bakje van de frikandel speciaal of
het plastic zakje waarin uw papieren zakdoekjes zijn
verpakt? Bewaart u die netjes om ze thuis in de daarvoor
bestemde bak of zak te gooien? Of gooit u dat op vijf meter
van een gemeentelijke straatafvalbak voor het gemak op de
gemeentelijke grond met de idee “wie na mij komt, die ziet
het wel”?

Augustinus.




